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3de Zondag van Pasen… 18 April 2021 

 
 ‘Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor de Schriften…’ Zo lezen wij in het 

Evangelie. Het leven, lijden sterven en verrijzen van Jezus moet verstaan worden vanuit 

de Schriften. De leerlingen zijn verblind door de dood van Jezus, zij zijn in diepe rouw 

en dan zie je niet, dan ben je vol van pijn en verdriet, dan zit je opgesloten. Echter 

breken er momenten door waarin de leerlingen Jezus ontmoeten…. in woorden, in 

voelbare aanwezigheid, spreekt Hij tot hen… en steeds zijn de wonden zichtbaar en 

daarin worden zij geraakt. Zoals de leerlingen opstonden uit hun rouw en hen geest 

zich openden, zo mogen wij ons laten raken door die verhalen, de tastbare en zichtbare 

Jezus in geloof ontmoeten en ook verstaan, dat wij gezonden zijn om zijn verhaal te 

vertellen en zijn voorbeeld te volgen.  

U kunt de viering om 10.30uur in de Petruskerk ook via Livestream volgen op 

Kerkdienstgemist. 

 

De intenties zijn:  

Trien Diebels-Jacobs (jrd), Toon Diebels en de grootoud. Diebels-Driessen en Jacobs-

Hoogen 

Thei Baartz (jrd) 

Nicôlle Christiaans (jrd) 

 

De voorganger is pastoor Janssen, organist Marcel Engelen 

Mededelingen: 

De Mariakapel is dagelijks geopend vanaf 8.00uur… Bij een opbaring is de kapel 

gesloten. 
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