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3de Zondag van de Veertigdagentijd… 7 maart 

 
In de eerste lezing worden ons de Tien geboden voorgehouden, richtingwijzers in en 

voor het leven. De Tien geboden in het Jodendom aangeduid met de Torah, is het 

kernstuk voor gelovigen, Joden als christenen. In de woorden van de Torah komt God 

zelf op ons toe, Zijn woorden zijn altijd en overal geldig… universeel 

In het Evangelie houdt Jezus de omgeving en ook ons een spiegel voor. Van 

godsdiensten en godsdienstige parktijken worden karikaturen gemaakt, als zij niet 

voortkomen uit het hart van de mens. Het gaat bij Jezus niet om een stenen tempel, 

maar om de mens en zijn innerlijk, dat is de tempel waarin Hij wil wonen. Buiten- en 

binnenkant moeten met elkaar overeenstemmen.  

 

Op Zondag wordt de H. Mis om 10.30uur gevierd in de Petruskerk en U kunt meevieren 

via Livestream op www.kerkdienstgemist.nl of via de app van Kerkdienstgemist. 

 

Tijdens de Eucharistieviering worden de overledenen als intenties vermeld: 

Jan Cox (jrd) 

Dorothé Ruhl-Rutten (1ste jrd) 

Bertus en Jeu Urselmann en overl. oud. Urselmann-van de Ven 

Riek Lamers-Theunissen (verj) en Helma 

Truus Klomp (zesw) en overl. fam.  

Voorganger is pastoor Janssen, organist Marcel Engelen 

 

Mededelingen: 

1. De Kinderkapel heeft een andere naam… de ruimte is voortaan een 

Gebedsruimte en een ruimte voor Liturgie. De naam voor deze ruimte is, 

Oratorium. In het woord oratorium zit het woord, orare… ora en dat betekent, 

bidden… ora et labora… bidt en werkt. 

2. Op Vrijdag 19 maart is het de feestdag van Sint Jozef, om 9.00uur is her in het 

Oratorium een H. Mis 

3. Denkt U aan de Vastenactie. 
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